
CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ NHƯ THẾ... 
“Bác sống như trời đất của ta 

Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa 

Tự do cho mỗi đời nô lệ 

Sữa để em thơ, lụa tặng già” 

 Hồ Chí Minh… là tấm gương của một nhà cách mạng vĩ đại, một chiến sĩ chân chính và 

cũng là tấm gương đạo đức của người ông, người cha, người thầy với những việc làm nhỏ nhất, 

nhưng luôn chứa đựng những bài học vô giá, để nghìn đời con cháu noi theo. Bác yêu thương 

trân trọng từng con người, từng mảnh đất quê hương và đặc biệt, Bác luôn dành một tình yêu 

và niềm tin lớn lao cho phụ nữ ở mỗi giai đoạn lịch sử. 

Sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí của phụ nữ trong quá trình phát 

triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Bác từng nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ 

nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”... ''Nhân dân ta anh hùng là nhờ có 

các bà mẹ Việt Nam anh hùng"... "Dân tộc ta và Đảng ta đời đời biết ơn các bà mẹ Việt Nam 

đã sinh ra và cống hiến những người ưu tú, đã và đang chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non 

sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại". 

Trong chiến tranh, phụ nữ là một bộ phận không nhỏ làm nên lịch sử cách mạng Việt 

Nam như: Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định…Tôi xin nghiêng mình 

trước tinh thần bất diệt của các mẹ, các cô và các chị. 

Nhắc về lịch sử là để tôi bắt đầu một câu chuyện về một người phụ nữ tiêu biểu trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..Người phụ nữ tôi kể, rất bình 

dị, không là một vĩ nhân, không mang hàm tiến sĩ, nhưng tôi phải thừa nhận ở Cô một tấm lòng 

nhân ái, bao la, tấm lòng luôn hướng về  cộng đồng từ những ngày đầu đất nước đang xây dựng 

và phát triển. 

Luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực chủ động và hết lòng với hoạt động từ 

thiện nhân đạo tại địa phương, đó là lời khen mà nhiều người dành cho người phụ nữ có vóc 

người nhỏ bé nhưng bản lĩnh và đầy nghị lực - cô Đào Thị Thanh Vân, sinh năm 1957. Với 

cái tâm và tấm lòng của mình đối với công tác từ thiện nhân đạo, cô đã góp phần thắp nên 

“ngọn lửa” phong trào để nhân lên sức mạnh của lòng nhân ái. 

Được gặp gỡ và trò chuyện với cô chúng tôi lại càng cảm phục cô hơn bởi một con 

người giàu lòng nhân ái và cũng đầy nghị lực sống. Cô sinh ra và lớn lên trên vùng đất Huế, vì 

hoàn cảnh gia đình khó khăn cô phải tha phương cùng mẹ vào Nam sinh sống.  

Năm 1978-1979 với tấm lòng yêu nghề đầy nhiệt huyết, cô xung phong tham gia vào 

Đội quân tình nguyện sang Campuchia chăm sóc và tư vấn sức khỏe cho người dân ở nước 

láng giềng, phục vụ công tác y tế tại bệnh viện Công Công Chàm để giúp đỡ những bệnh nhân 

có hoàn cảnh khó khăn.  

Sau thời gian cống hiến cô về tham gia học lớp y tế khóa 3, với dáng người nhỏ nhắn, 

gầy còm nhưng học rất giỏi, tốt nghiệp cô được nhận lại trường để làm việc.  

Năm 1979, cô được mời về công tác tại Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Tây Ninh đến năm 

1983 cô lập gia đình và sinh sống tại xã Long Thành Trung, bao nhiêu hạnh phúc vở òa khi cô 

hạ sinh được cô con gái đầu lòng.  

Giá mà cuộc sống cứ thế trôi thì cô đã là người hạnh phúc trên thế gian này. Nhưng niềm 

vui đâu có bao giờ trọn vẹn? một tai họa bất ngờ ập xuống khi hay tin cô con gái mang căn 



bệnh hiểm nghèo. Còn gì đau hơn niềm đau của một người mẹ đang từng giờ từng phút nhìn 

con xa dần mà không thể cứu con và phải để con ra đi mãi mãi.  

Mất con thế là mất tất cả.. Từng ngày trôi qua với cô như địa ngục trần gian, dù ngày 

hay đêm cô chỉ khóc, nước mắt cứ tuôn như những dòng suối vô hạn. Nhiều lúc cô đã cố gắng 

ngừng khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Người mẹ ấy đau đến tột cùng, tủi thân, nhớ con da 

diết, muốn gào thét thật to, muốn đi xa khỏi thế giới này cùng con mãi mãi.  

''Trăm dâu đổ đầu tằm'', bao vất vả, nhọc nhằn đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, mất con kinh 

tế gia đình cũng giảm sút do bao nhiêu tiền của đã dành để chửa bệnh cho con cuộc sống ngày 

thêm bế tắc.  

Nhưng vốn là người phụ nữ cần cù, chịu thương, chịu khó, cô không hề kêu ca, phàn 

nàn, cô quyết tâm nén chặt nổi đau mất mát mà vươn lên trong cuộc sống. Ngày lại ngày âm 

thầm, bền bỉ vượt khó. Cô bảo chính tình yêu thương chồng và niềm tin vào cuộc sống đã giúp 

cô vượt lên hoàn cảnh.  

Cô lại tiếp tục tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ về chuyên môn (lớp Y sỹ 

khóa 3) và làm việc cho đến năm 2012 nghỉ hưu.  

Trải qua muôn vàn khó khăn, hơn ai hết chị hiểu rõ nỗi vất vả, buồn tủi của những số 

phận không may mắn, nghèo khổ. Đó cũng là lúc, cô cảm nhận được hết giá trị của sự cảm 

thông, chia sẻ, giúp đỡ từ những người thân và bạn bè dành cho mình. 

''Sống tốt đời, đẹp đạo'', làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, sẵn sàng sẻ chia, 

giúp đỡ mọi người và trở thành một những điển hình về hoạt động từ thiện của xã Long Thành 

Trung.  

Trong quá trình công tác, cô luôn được chị em đồng nghiệp yêu mến, quý trọng, được 

bệnh nhân tin tưởng, khen ngợi vì sự tận tâm nhân ái của mình. 

 Dù cuộc sống trong thời gian đó gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng bản thân cô luôn 

trau dồi bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng điều trị chăm 

sóc bệnh nhân, ngoài ra còn tích cực học hỏi đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan đơn vị 

những kinh nghiệm đúc kết trong công tác, để cô vận dụng vào công việc hàng ngày. Bằng tất 

cả tấm lòng của người y sỹ, hết lòng vì bệnh nhân, cô luôn chia sẻ, giúp đỡ họ cả về tinh thần 

lẫn vật chất, bằng hành động cụ thể cô an ủi về tinh thần, hỗ trợ về vật chất, tư vấn thủ tục, hỗ 

trợ viện phí đối với các hoàn cảnh bệnh nhân không có khả năng chi trả. 

Năm 2012, cô nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước nhưng vẫn canh cánh trong lòng vì chưa 

đóng góp gì nhiều cho xã hội, đặc biệt là nơi cô đang sinh sống và là quê hương thứ hai của 

mình. Cho dù với vai trò nào, cô luôn tích cực tham gia hoạt động các phong trào, cuộc vận 

động của địa phương, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực 

hiện phong trào ở địa phương.  

Đặc biệt, cô luôn làm tốt công tác vận động người dân tham gia mua BHYT tự nguyện, 

để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, góp phần cùng địa phương giữ vững tiêu chí 15 

trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

Ngoài ra, hàng năm để đồng hành cùng MTTQ xã, cô tham gia trao nhiều phần quà cho 

các hộ gia đình nghèo, hộ đặc biệt khó khăn nhân buổi bàn giao nhà Đại đoàn kết, nhà tình 

nghĩa, trao từ 8-10 phần quà gồm gạo, mì, nước tương…mỗi phần trị giá 200.000đ. Đồng thời, 

nhân ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gia đình cô hàng năm được trao tặng giấy khen của 

UBND xã về gia đình văn hóa gắn với gia đình tiêu biểu toàn diện. Không những vậy, hàng 

tháng, với đồng lương hưu ít ỏi, cô trích một phần lương nhận được để hỗ trợ định kỳ, đột xuất 



đối với các hộ khó khăn do bệnh tật, nhất là các chị phụ nữ mang trong người bệnh nan y, ung 

thư…bình quân 5 hộ/tháng với số tiền 1.000.000đ. 

Không dừng lại ở đó, cô còn tích cực tham gia phối hợp hoạt động cùng với các Hội 

đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương, vận dụng tay nghề của mình tiếp tục tham gia cùng 

Trạm Y tế kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp cho người dân trong các đợt Hiến máu nhân đạo của 

huyện, xã; các đợt khám bệnh từ thiện tại địa phương nhằm giúp cho bà con nghèo được nâng 

cao sức khỏe, phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tật để điều trị; thường xuyên tư vấn sức khỏe 

cho các cụ cao tuổi khi bị tai biến mạch máu não, cao huyết áp, hướng dẫn tập vật lý trị liệu tại 

nhà và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho các cụ. 

Sự nhiệt tình, năng nổ trong công tác an sinh xã hội, luôn hòa đồng với mọi người, sẵn 

sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, bản thân cô luôn được người dân yêu mến và kính 

trọng. Bằng những phấn đấu, nỗ lực trong thời gian qua, cô được tặng nhiều Giấy khen, Bằng 

khen của các ngành, các cấp, kỷ niệm chương “Vì nghĩa vụ quốc tế”; kỷ niệm chương “Ngành 

Y tế Tây Ninh”; “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”;  giấy khen về học tấm tập gương đạo 

đức Hồ Chí Minh…  

Qua 33 năm công tác trong ngành Y tế, cô được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp 

Hội Đông Y. Liên tục nhiều năm, gia đình cô đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình ''4 chuẩn 

mực'' xuất sắc... Những đóng góp, những việc làm của côị đã được các cấp chính quyền của 

tỉnh, ngành và các cấp, Hội ghi nhận. Trong năm qua cô được UBND tỉnh tặng bằng khen về 

công tác xã hội, được UBND huyện khen tặng. 

Khi giao tiếp với cô, tôi cảm nhận được sự gần gũi, giản dị, chứng kiến cách cô giao tiếp 

ứng xử với mọi người xung quanh, với đồng nghiệp mới thấy cái tình, cái nghĩa cô dành cho 

mọi người nó chân thành, ấm áp đến thế nào. Đó là cái Tâm của cô với nghề, với bệnh nhân và 

đồng nghiệp. Cô là thế, luôn là thế, vẫn với cái tâm trong sáng, tận tụy với nghề không thể khác 

được.  

Mới đây cô vừa được Chủ Tịch UBND huyện biểu dương về “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Qua bài viết này, tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ, sự kính trọng đối với cô Đào Thị Thanh 

Vân - một người phụ nữ bình dị, đầy lòng nhân ái suốt đời phấn đấu học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là người cô, người chị, người đồng chí 

gương mẫu tại địa phương.  

Những điều chúng ta cần học ở cô là sự tận tụy với công việc, sự thân thiện, gần gũi, tình 

yêu thương, giàu nghị lực, đầy lòng nhân ái, sự quan tâm, sâu sát, trách nhiệm.  

Đây chính là phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương mà cô đã học được từ tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh mà thế hệ trẻ chúng tôi cần học tập và noi theo.  

Tự hào Phụ nữ Việt Nam 

Chuyên tâm việc Nước,việc nhà đảm đang 

Xứng danh với tám chữ vàng 

Bác Hồ khen tặng vẻ vang rạng ngời 

"Anh hùng bất khuất" bao đời 

"Đảm đang" "trung hậu" đó lời Bác trao 

Thật là hạnh phúc tự hào 

Việt Nam ta có biết bao Anh hùng 
 


